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Suluova  yatırımda  aslan payım  kaptı 


mahalli  Sıuası  Gazete  san  günleri  çıkar  Fiyatı:  so 


(g. 

Bir  dünya  markası olan  Burger  King  tarafından  Suluova'ya 
500  kişi  istihdam  edecek  olan  et  işleme  tesisinin  inşaatına  başlandı. 

Suluova  Ticaret  ve Sanayi  Odası  Başkanı Turgut  Aksu,  Suluova 


Tarıma  Dayalı  İhtisas İhtisas  Besi  Organize Sanayi  Bölgesi'nde  yapılacak  tesisin  yaklaşık 
80  milyon  dolar  maliyet  ile  kurulacağını  belirterek  tesislerde  yılda 
60  bin  ton  etin  işleneceğini  500  kişinin  çalışacağını  anlatan  Aksu;  Ülkemizin  sayılı firmalarından  Ata  Holdinge  bağlı  Ekur  Et  Entegre  San.  Tic.  A.Ş.'nin bölgemizde  yatırım yapmasından  büyük sevinç  duyuyoruz.  Deneyimli  bir  geçmişe  sahip  olan  firma,  et  üzerinde  dünyada  benzer¬ 


leri  ile  rekabet  edecek bir  et  entegre  tesisini Suluova'ya  kurmakta olup,  ülkemizin  en  büyük  et  entegre  tesisini Suluova'da  hizmete açacak"  dedi. 

Oda  Başkanı  Aksu, Fabrikanın  salam,  sucuk,  sosis,  pastırma, kavurma,  füme  et  ve hamburger  köftesini Suluova  tesislerinde  üreteceğini  ve  ilçenin  bu yatırımlarla  bölgenin cazibe  merkezi  haline geleceğini  belirtti. 

Tesisin  şantiye  şefi Tolga  Selçuk,  tesisin 
2016  yılı  Mart  ayında 


açılacağını,  108  personel  ile  halen  çalışmaların  devam  ettiğini söyledi. 

Amasya'nın  Hamamözü  ve  Göynücek ilçeleri  ile  birlikte  hizmetten  nasibini  alamayan  ilçemizde  Ticaret  ve  Sanayi  odası  olmadığı  gibi,  hayvancılıkta  önemli  bir  yer  edinmesine  rağmen  beş yıl  önce  mezbahanemiz  standartlara uygun  olmadığı  için kapatıldı. 

15  yıl  öncesinde  ilçemizden  küçük  olan 

(Devamı  sayfa  3  de) 


Abdullah  Seçkin  Atatürk  Ortaokulu Müdürlüğüne  yeniden  atandı 


Gazetemiz  yazarlarından  Abdullah  Seçkin Atatürk  Ortaokulu  Müdürlüğüne  yeniden  atandı. 

Geçtiğimiz  Eylül  ayında  Atatürk  Ortaokulu  Müdürlüğü  görevinden  57  puan  verilerek  alınan  Seçkin, Cumhuriyet  Ortaokulu Müdürlüğüne  atanmıştı. 

Bu  atamayı  yargıya taşıyan  Abdullah  Seçkin,  Samsun  1.  İdare Mahkemesinin  kararı ile  yeniden  yapılan puanlamada  59  puan almıştı.  Hukuk  müca¬ 


delesini  sürdüren  Seçkin,  Samsun  2.  İdare Mahkemesinin  kararı ile  yeniden  puanlama yapıldı.  Yapılan  bu puanlamada  90  puan verilen  Abdullah  Seçkin  Atatürk  Ortaokulu 


Müdürlüğüne  atanarak 
7  Eylül  2015  Pazartesi 
günü  görevine  başladı. 

Abdullah  Seçkin'i yeni  görevinde  kutluyor,  başarılarının  devamını  diliyoruz. 


Yıl:  1  -  Sayı:  47  8  Eylül  2015  Salı  Kuruluş  Tarihi:  21/10/2014 


Hemşehrimiz  Ali  Metin,  İstanbul ve  İlimizden  vekil  aday  adayı 


yınn 


İlçemize  bağlı  Belevi  köyü  1973  doğumlu  Taşova  İmam-Hatip Lisesi  mezunu  Avukat 
Ali  Metin,  1  Kasım  2015 
Pazar  günü  yapılacak 
26.  dönem  milletve¬ 


killiği  seçimleri  için  Adalet  ve  Kalkınma  Partisi'nden  hem  İstanbul 
3.  bölgeden  hem  de ilimizden  milletvekili adaylığı  için  müracaatını  yaptı. 


Metin  yaptığı  açıklamada:  "1  Kasım seçimlerine  yönelik  adaylık  müracaatını yaptım.  (İstanbul  3. 
bölge  ve  Amasya)  Hayırlı  olsun. 

Evet  ben  de  adayım.  7  Haziran  seçimlerinden  bu  yana yaşananlar  göstermiştir  ki;  AK  Parti  bu milletin  umududur.  Siyaset  sorun  üretme  değil,  sorun  çözme  merkezleridir.  Zaten  bürokratik  engellemeler ve  binbir  zorluklara rağmen  ortaya  konulan  çözümler  için  sağ¬ 


lam  bir  irade  ve  iktidar elzemdir. 

Bu  minvalde  öncelikle  çıkartacağımız derslerle,  yüce  milletimizin  önüne  en  vasıflı ve  halk  karşılığı  olan  adaylarla  çıkmak  zorundayız.  Dünkü  başarılar milletimin  takdirindedir.  Siyasette  futbol gibi  başarılar  için  sevinç  bir  süre  devam  eder.  Sonra  yeni  başarılar  için  eski  tecrübeler  üzerine  inşa edilecek  bir  ekip  ve çalışma  gerekir 

(Devamı  sayfa  3'de) 


I  BİZE  GÖRE 

KIYIYA  VURAN 
İNSANLIK 

Af  ad  Ko+uyzsı 

Edebiyata  ilgi  duyanlar  lise  yıllarında vatan  düşüncesi  ve  vatana  duyulan  sevginin anlatıldığı  Namık  Kemal'in  "Vatan" makalesini  hatırlayacaklardır.  "İnsan vatanını  sever"  vurgusuyla  başlayan  bir bölümde  vatan  şairimiz  şöyle  diyor; "  İnsan  vatanını  sever.  Çünkü  mevahib-i kudretin  (Allah  vergisi)  en  azizi  olan  hayat, vatan  havasını  teneffüsle  başlar.  İnsan vatanını  sever.  Çünkü  tabiat  bağışlarının  en revnaklısı  olan  nazar,  ilk  bakışında  vatan toprağına  ilişir.  İnsan  vatanını  sever.  Çünkü etrafına  baktıkça  her  köşesinde  geçip  gitmiş ömrünün  bir  hazin  hatırasını  tahaccür  etmiş (heykelleşmiş)  gibi  görür.  İnsan  vatanını sever.  Çünkü  hürriyeti,  rahatı,  hakkı, menfaati  vatan  sevgisinde  kaimdir.  İnsan vatanını  sever.  Çünkü  sebeb-i  vücudu  olan ecdadının  makbere-i  sükunu  (sessiz mezarlık)  ve  netice-i  hayatı  olacak  evladının cilvegah-ı  zuhuru  (varlığın  görüldüğü  yer) 

vatandır.  (Devamı  sayfa  3'de) 


icra  Müdürü  Kadir 


Soydan  göreve  başladı 


2  yıldan  beri  ilçemizde  görev  yapmakta olan  İcra  müdürü  Ümit Şahin’in  İzmir  İcra  müdür  yardımcılığına  atanması  ile  boşalan kadroya  Uşak-  SivaslI ilçesi  icra  Müdürü  Kadir  Soydan  atandı. 

Geçtiğimiz  hafta ilçemizde  görevine başlayan  İcra  Müdürü Kadir  Soydan'a  hoş geldiniz  der,  yeni  görevinde  başarılar  dileriz. 

BİYOGRAFİSİ: 


1981  yılında  Tokat-Zile'de  doğan  Kadir  Soydan;  ilk,  orta  ve lise  öğrenimini  Zile'de tamamladıktan  sonra 2001-2005  yılında  İstanbul-Üsküdar,  2005 
-2010  yılları  arasında Ümraniye'de  görev yaptı.  2010  yılında  Sakarya-Geyve'de  İcra müdürü  olarak  görev yapan  Soydan,  2013- 
2015  yılları  arasında 
Uşak-Sivaslı  ilçesi  icra müdürlüğü  yaptı. 


Mehmet  Sarı  milletvekilliği aday  adaylığı  başvurusunu  yaptı 


Mehmet  Sarı  1 
Kasım  2015  erken  seçimi  için  Millyetçi  Hareket  Partisi  Gene  Merkezine  aday  adaylık başvurusunu  yaptı. 

MHP  Amasya  milletvekilliği  aday  adaylık  başvurusunu  yapan Sarı  yaptığı  açıklama¬ da;  “Ben  kimliğini  Amasya'da  edinmiş,  kişiliği  Amasya'da  oturmuş,  Amasya  aşığı  bir milliyetçiyim.  7  Haziran  2015  tarihinde  yapılan  seçimlerde  hemşehrilerimin  teveccühü ile  açılan  sandıklardan başarıyla  çıktım.  Amasya'da  kullanılan oylarla  hemşehrilerimi Ankara'da  temsil  etme yetkisini  almama  rağmen,  YSK'nın  adaletsiz uygulaması  ile  mağdur edildim. 

Amasya'nın  öz  evladı  bir  işadamıyım.  Bizim  Türkiye'yi  muasır 


medeniyetler  seviyesi¬ ne  çıkarmak  ve  onları geçip  ülkemizi,  milletimizi  birinciler  arasında  en  birinci  yapma gibi  büyük  bir  davamız var.  Bu  dava  milletimizin  her  bir  ferdini  mutlu  etme  davasıdır.  Anadolu  sınırları  içinde  yaşayan  her  insanımızın huzurunu  ve  refahını temin  etme  davasıdır. 
Kimseye  kin  gütmeden,  husumet  beslemeden  bir  arada,  dayanışma  içinde  yaşama davasıdır.  Bir  olursak 


iri  olacağımıza,  diri olacağımıza  inanıyoruz.  Milliyetçi  Hareket  Partisi'nin  temel felsefesi  budur.  Vatanımızın  her  sathında yaşayan  insanlarımız al  bayrağın  altında  güven  içinde  huzurlu  yaşasın  istiyoruz. 

Ben  bu  şehrin  evladıyım.  Ayağına  Yeşilırmak'ın  suyu  değmiş  her  insan  beni  gayet  iyi  anlar.  Ben  hemşehrilerimle  konuşurken  gönül  dilini  kullanıyorum. 

(Devamı  sayfa  3'de) 


İlçemiz  Kaymakamı  Kudret  Kurnaz,  köylere  çöplerin  dere  ve gelişigüzel  yerlere  atılmasını  önlemek  amacıyla  383  çöp  konteyneri  dağıtılacağını bildirdi. 

Kurnaz,  daha  sağlıklı  çevre  hedefi  doğrultusunda  çöple  mücadele  kampanyası  yürüttüklerini  belirterek, “Özel  idaremize  ait  iki çöp  toplama  aracımızla  köylerimizde çöplerimizi  topluyoruz.  Amacımız  çöplerin dere  kenarı  ve  gelişi güzel  alanlara  atılmasını  engellemek  ve 


sağlıklı  bir  ortam  oluş-  leştiriyoruz"dedi. 

masını  sağlamak.  İl  Kurnaz,  kontey- 

Özel  idaremizin  katkı-  nırlar  sayesinde  koyları  ile  şu  an  için  ilçe-  lerde  çöplerin  gelişimize  bağlı  33  köyü-  güzel  atılma  sorunumüze  383  çöp  kontey-  nun  çözüleceğini  kayneri  dağıtımını  gerçek-  detti. 


Sayfa:  2 


TAŞOVA  HAVADİS 


08/09/2015 


Irmakta  adrenalin  bir  başka 


İlçemizden  geçen  Yeşilırmak  (Tozanlı),  6  Eylül 
2015  Pazar  günü  alışılmadık 
bir  görüntüye  sahne  oldu. 

Taşova  Amasya  D  100 
karayolu  Çambükü  köyü mevkiinden  bot  ile  suya  giren emekli  öğretmen  İlhan  Cebe yönetimindeki  üç  kişi  12  kilometre  boyunca  Yeşilırmak  üzerinde  botları  ile  heyecanlı dakikalar  yaşadılar.  1  saatlik maceralı  yolculuktan  sonra Sanayi  Mahallesi  sitelerinde geziyi  tamamlayan  ekip,  her pazar  günü  bu  bot  sefasını tekrarlayacaklarını  ifade  ettiler. 

Emekli  öğretmen  İlhan Cebe;  "Gençlerin  belli  bir  kısmı  kahve  köşelerinde  geziyorlar.  Şehrin  içerisinden  güzel  bir  ırmak  akıyor.  Suyu  da güzel  muhtelif  yerlerde  çok derinlikler  de  var.  Botumuz vardı,  botumuzla  Taşova'mıza  bir  jest  olsun  bir  ilk  olsun, Bu  tip  faaliyetlere  alıştırmak, sevdirmek  için  bu  girişimde bulunduk.  Yeşiırmağımız 


bomboş  akıyor.  En  azından  ma  en  azından  can  güvenliği  kindeki  köprüden  girdik.  12 
bir  rafting  yapılabilir.  Ir-  için  yelek  ve  malzemeler  ol-  kilometrelik  yol  kat  ettik.” 
mağın  bazı  yerleri  riskli  idi  a-  malıdır.  Çambükü  köyü  mev-  dedi. 


Kanbolat  ailesinin 

00  00  A  00  4  00  0  00  00 

uzuntulu  gunu 


LANET  OLSUN  AYIRANA 


Sunnisi  ve  Alevisi 
Bu  vatanın  bir  askeri Bu  vatanın  bir  şehidi Lanet  olsun  ayırana. 


Muhammed'in  ocağıdır Görev,  hedef  hep  aynıdır Askerimiz  hepsi  candır Lanet  olsun  ayırana. 


fi\tk  Itvujd  îjıltLf 


Ha  camidir,  ha  cemevi İkisinin  de  var  şehidi Soruyorum  farkı  ne  ki? 
Lanet  olsun  ayırana. 


Tekel  emeklisi  Hüseyin  Kanbolat  ın  eşi,  Orman  dairesi  memur emeklisi  İzzet  Kanbolat,  Merhum Haşan  Kanbolat,  Sanayi  esnaflarından  Ali,  Halit  ve  Mehmet  Kanbolat'ın  anneleri  Taşova  Türk  Hava Kurumu  personeli  Süleyman  Güngör'ün  kayınvalidesi  Beyzade  Kanbolat  3  Eylül  2015  Perşembe  gecesi 


vefat  etti. 

Merhumenin  cenazesi  4  Eylül 
2015  Cuma  günü  merkez  çarşı  caminde  Cuma  namazına  müteakip kılınan  cenaze  namazından  sonra Doğu  Mahallesi  mezarlığına  defnedildi. 

Merhumeye  Allah'tan  rahmet, kederli  ailesine  sabırlar  dileriz. 


Cemevini  tanır  yargı Nedir  peki,  olan  kaygı? 
Yahu  sizde  yok  mu  saygı? 
Lanet  olsun  ayırana. 

Yapılmıştı  ya  açılım Öyle  ise  ne  bu  ayrım Unuttun  mu  be  hey  zalim? 
Lanet  olsun  ayırana. 

Bozdunuz  siz  kardeşliği Hem  dirliği,  hem  birliği Çıkardınız  gerginliği Lanet  olsun  ayırana. 

Sizinkisi  koltuk  derdi Büyüttünüz  servetleri Fakirdendir  şehitleri Lanet  olsun  ayırana. 

Zengin  vatan  sevmiyor  mu? 
Hâlâ  bedel  ödüyor  mu? 
Askerliğe  gitmiyor  mu? 
Lanet  olsun  ayırana. 

Zengine  hep,  hanla  hamam Fakire  de  dinle  iman Bu  ne  dümen,  bu  ne  plan Lanet  olsun  ayırana. 

Dayatıldı  erken  seçim Ne  değişir  be  kardeşim Çok  rahatsız  büyük  kesim Lanet  olsun  ayırana. 

Turgut  der  ki;  muktedirsin Millet  dersin  ötelersin Tercihine  kaza  dersin Lanet  olsun  ayırana. 


Trafik  kazasında bir  kişi  öldü 


1  Eylül  2015  Salı  günü  saat 
14.00  sularında  meydana  gelen kazada  ilçemize  bağlı  Yenidere köyü  halkından  Cebrail  Çakır'ın 
kulandığı  traktörde  bulunan  8 
kişiden  bir  kadın  olay  yerinde  öldü. 

İlçeye  bağlı  Yenidere  köyü halkından  Cebrail  Çakır  (  46) kullandığı  60  DD  596  plakalı traktörüne  aynı  ev  halkından  5  kızı 
biri  eşi  ve  annesi  ile  birlikte  8 
kişiyi  yek  traktöre  bindirerek  yayla 


evine  gitmek  isterken,  eski  köy mevkiinde  dere  içerisinde  kaza meydana  geldi.  Sürücünün  traktörün  direksiyon  hâkimiyetini  kaybetmesi  sonucu  traktörü  devrildi. 
Traktörde  buluna  8  kişiden,  anne Satı  Çakır  (68)  olay  yerinde  hayatını  kaybederken,  sürücü  Cebrail Çakır  hafif  yaralandı.  Eşi  Selime Çakır  (43),  Ferdi,  Kadir,  Harun, Hüsnü  ve  Yasin  Çakır  Taşova Devlet  hastanesine  kaldırıldı. 


1  Kasım'da  erken  seçim 
kararı  alınmas;  ile  Milliyetçi Hareket  Partisi  İlçe  başkanı  Aslan  Berber,  Gönüllerin  vekili Mehmet  Sarı'nın  katılımı  ile  parti binasında  istişare  toplantısı  gerçekleştirdi. 

1  Eylül  2015  Salı  günü 
akşamı  parti  binasında  saat 20.00  de  gerçekleştirilen  istişare toplantısına  7  Haziran  seçimlerinde  Gönüllerin  vekili  unvanını  alan  Mehmet  Sart'da  katıldı. 
Açılış  konuşmasını  yapan  Aslan Berber  7  Haziran  seçimlerini  kısaca  değerlendirerek,  "Bu  seçimde  ciddi  manada  bir  çalışma yaptık  tüm  arkadaşlarıma  ve seçmenlerimize  huzurlarınızda teşekkür  ediyorum.  Hepinizden Allah  razı  olsun.  Arkadaşlar yüzde  32'lik  oy  ile  MHP'si  ilçede birinci  parti  çıktı,  ancak  yetmedi. 
Tekrar  önümüze  bir  eken  seçim geldi.  Biz  neden  umduğumuz  oyu 
alamadık.  Bunları  konuşmak  ve  1 
Kasım  erken  seçiminde  yeni  yol haritasını  belirlemek  için  bu toplantıyı  yaptık.  Herkes  açık  yüreklilikle  konuşsun,  ne  yapılması gerekiyorsa  bu  istişare  toplantısında  görüşelim  diye  bu  toplantıyı  yaptık.  Dlefc  ve  temenni¬ 


leriniz  bekliyorum."  Dedi. 

İstişare  toplantısına  katılan partililer  şeffaf  bir  şekilde  7  Haziran  seçimlerini  masaya  yatırdı. 
Eksikler  ve  hatalar  görüşüldü  yeni  stratejiler  belirlendi.  Yola  haritası  çizildi.  Seçim  Koordinasyon Masasına  tam  yetki  verildi. 
Tophmet  Sarı,  genel  bir  değerlendirme  yaptı.  MHP  olarak Amasya  ve  ilçemizde  başarılı  bir 
7  Haziran  genel  seçimi  yapıldığını  dile  getirdi.  Seçimde  Taşova  seçmeninin  gösterdiği  teveccühü  vurgulayarak;  "Taşovalı görevini  yapmıştır.  Şahsıma  ve partime  gösterdikleri  teveccühe teşekkür  ediyorum.  7  Haziran  seçimleri  sonrası  MHP  Genel  Merkezinde  sen  bizin  vekilimizsin diyen  Genel  başkanımızın  selamını  getirdim.  Arkadaşlarım  Taşova'da  yüzde  32  ’lik  bir  oy  oranı ile  birinci  parti  olarak  çıkaran  Taşova  seçmenine  şükranlarımı  sunuyorum.  1  Kasım  seçimlerinde daha  bir  şevkle,  daha  bir  azimle, belirleyeceğimiz  yeni  stratejilerle  ve  sizlerin  desteği  ile  bu seçimden  zaferle  çıkacağız  Allah yar  ve  yardımcımız  olsun"  dedi. 
Toplantı  karşılıklı  sohbetlerle  devam  etti. 


# 


inşaat  işçileri kavga  etti 


İlçemizde  inşaatta  çalışan Vanlı  ve  Erbaalı  2  işçi  grubu  arasında  alacak  verecek  meselesi nedeniyle  çıkan  kavgada  bir  kişi başından  yaralandı,  3  işçi  ise  çeşitli  yerlerinden  yaralandı. 
Olay  2  Eylül  2015  Çarşamba  günü  saat  14.10  sularında  Yeni  mahalle,  hastahane  yolunda  meydana  geldi.  Vanlı  ve  Erbaalı  iki grup  arasında,  iddiaya  göre  alacak-verecek  meselesi  nedeniyle kavga  çıktı.  İnşaatta  çalışan  işçilerin  karıştığı  kavgada  birbirlerine  inşaat  demirleri  ve  tuğla  parçaları  ile  saldıran  işçilerden 
bir  kişi  başından  yaralanırken,  3 


kişi  de  çeşitli  yerlerinden  hafif yaralandı. 

İhbar  üzerine  gelerek  kavgaya  müdahale  eden  polis,  uzun uğraş  sonucu  havaya  ateş  ederek  tarafları  ayırdı.  Başından  yaralanan  İhsan  Öztürk  (  50)  önce ilçemiz  Devlet  Hastanesine  buradan  da  Amasya  Şerefeddin  Sabuncuoğlu  Eğitim  ve  Araştırma Hastanesine  sevk  edildi.  İşçilerden  Bekir  Öztürk,  Osman  Öztürk ve  Mustafa  Öner  ilçemiz  Devlet Hastanesinde  ayakta  tedavi  görerek  taburcu  edildi. 

Olayla  ilgili  soruşturma  başlatıldı. 


Genel  Kurul  ilanları: 170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL Tüzük  ilanı:  300  TL (Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylak:  20.00.  TL Yurtiçi  12  Aylak:  35.00  TL Yurtdaşa  6  Aylak:  35  EURO Yurtdışı  12  Aylak:  75  EURO İş  Bankası  H.  No: 

S.  Kürşad  Günaydın  -  5060-328183 201.)  > ılı  Kısmi  ilânların  irk  «ulunda  >.ınlinıi 9.43  Tl. 

Tapu  Icm  İI.  irra  ilanlarının  Irk  «ulunda  «anlimi  0.43  TL 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN Muhabir:  Ahmet  GÜNAYDIN 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Çiçek  bamyası  altınla  yarışıyor 


H 

Hidayet  Özen  son 


Ülkemizde  yılın  52 
haftası  bamya  pazarı kurulan  tek  ilçemizde  üretilen  çiçek  bamyası hem  lezzeti  hem  degetirisi  ile  üretici  ve  tüketiciyi  memnun  ediyor. 

Son  derece  zor  ve eziyetli  bir  iş  olan  ve halk  arasında  "Ölüne  bile  ağlatmaz"  sözü  ile  ünlenen  ve  ilçemizde  hem üretimi  hem  de  alıcısı  en fazla  olan  Çaydibi  köyünden  Ali  Kavak;  "Ma¬ 


yıs  ayında  bamya  yapacağımız  tarlayı  sürer  ve gübresini  atarak  Nisan ayının  on  beşi  gibi  bamyayı  ekeriz.  Ekilen  bamya  biraz  büyüdükten sonra  çapasını  yaparak gübresini  atarız.  Haziran  ayının  yirmi  beşi  gibi ürün  vermeye  başladık¬ tan  sonra  her  gün  sabah saat  beş  gibi  tarlaya  gideriz  ve  saat  Onon  bir gibi  toplama  işi  biter  eve geliriz. 


Topladığımız bamyaları  ipe  dizme  işlemini  yaparak  bir  çula (beze)  sararız,  akşam saat  iki-üç  gibi  ise  çiçeklerinidökeriz. 

Zor  ve  eziyetli  bir mahsul  olan  bamyanın, parası  da  fena  değil,  iyi sayılır.  Bu  ürün  ölüne  bile  ağlatmaz  mutlaka  her gün  toplamaya  gitmelisin. 

Şu  an  çiçek  bamyasının  pazarda  fiyatı normal,  ne  çok  ucuz,  ne çok  pahalı.  Aslında  eziyetine  bakarsan  bu bamyanın  kilosunun  yüz lira  olması  gerekir"  dedi. 

On  beş  yıldır  dede mesleği  olan  bamya  tüccarlığını  yaptığını  söyleyen  Ömer  Hancı; "  Perşembe  günleri  kurulan bamya  pazarında  ortalama  beş  yüz  ile  altı  yüz kilo  arasında  bamya  alıyorum  bu  da  aylık  iki  buçuk  ton  yıllık  ise  30  ton ortalama  bamya  alımı 


yolculuğuna  uğurlandı 


yapıyorum.  Perşembe günleri  kurulan  bamya pazarına  yaklaşık  beş tona  yakın  bamya  geliyor.  Yıllık  ise  yaklaşık yüz  elli  ton  civarında bamya  a lım -satımı  yapılıyor.  Aldığımız  bamyaları  genellikle  iç  Anadolu  bölgesine  Kayseri, Kırşehir,  Konya  civarına pazarlıyoruz. 

Şu  an  Çiçek  bamyasının  fiyatı  65-70  lira arasında.  Geçtiğimiz  yıl On  iki  ve  birinci  aylarda 
80  lira  civarında  idi.  Halen  bamyanın  harman zamanı  olduğu  için  fiyatı  normal  değerde seyrediyor.  Önümüzde¬ ki  aylarda  pazara  az  gelirse  fiyatı  yükselir,  çok gel  irse  düşük  ol  ur"  dedi. 

İlçemizin  önemli bir  marka  değeri  olan bamya  alım-satım  yerinin,  altı  mermer,  yanları  fayans  şeklinde  hijyenik  bir  ortama  kavuşturulmasını  bekliyoruz. 


İlçemiz  Sanayi  esnaflarından  Nafiz  Özen'in  abisi Murat  Özen'in  babası  Sanayi  esnaflarından  eski  marangoz  ustası  Hidayet  Özen(75)  hayatını  kaybetti. 

Merhumun  cenazesi  5 
Eylül  2015  Cumartesi  günü 


merkez  çarşı  caminde  öğle namazına  müteakip  kılınan cenaze  namazından  sonra Doğu  Mahallesi  mezarlığına defnedildi. 

Merhuma  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesine  sabırlar  dileriz. 


Kurbana  giderken  kurban oluyordu 


Hemşehrimiz  Ali  Metin... 


Suluova  yatırımda... 


(1 .  Sayfadan  devam) 

Bu  noktada  halktan gelen  tepkiler  ve  dilekler dinlenmelidir.  Halkın  kendini  yakın  hissedeceği,  ulaşabileceği,  STK  ve  teşkilatlarda  emeği  olan,  halkın sorunlarıyla  dertlenmiş, sonra  da  derde  aday  kardeşlerimiz  aday  olarak gösterilmelidir.  Adaylarımız  kendilerine  son  dönem  de  teşkilat,  STK  çalışmasına  katılıp  katılmadığını,  toplu  taşıma  vasıtası  kullanıp  kullanmadıklarını  sorgulamalıdırlar.  Ortaya  çıkan  aday  profilleri  vicdanlarda  karşılık bulmalıdır.  Her  aday  adımı katılanların  en  sonuna  yazıyorum  diyebilmelidir. 
Ben  diyorum.. 

Teşkilatlara  gelince. 
AK  parti  kuruluşundan  beri  her  seçimde  görev  almış 
bir  kardeşiniz  olarak  2002 
yılından  bu  yana  ve  öncesinden  gelen  samimi  emeği  geçmiş  binlerce  teşkilat  mensubunun  geçmiş seçimlerde  çalışmaların dışında  kalmış  olduğunu gördüm.  Bizim  siyaset  geleneğimizde  SKM  başkanlıkları  oluşturulur  Ki,  SKM 


başkanı  o  bölgede  herkesin  sevgi  ve  saygısını  kazanmış  bir  teşkilat  mensubudur.  Bu  yönüyle  seçimleri  bu  kişi  ve  oluşturacağı her  biri  alanında  ehil  SKM yönetimi  yönlendirir.  Dolayısı  ile  unutulmamalıdır ki,  AK  parti  ailesi  mevcut teşkilatlardan  daha  geniş ve  büyük  bir  ailedir.  Bu enerji  ve  sinerji  sahaya  en üst  düzeyde  yansıtılmalıdır. 

Amasya  memleketim. 
İstanbul  sürecinde  de  dernekler  vs.  şeklinde  insanı ile  hep  birlikte  olduğum güzel  belde.  Amasya,  ilçeleri  ve  İstanbul’da  yaşayan  insanlarımızın  bir çok  sorunu  var.  Bu  sorunlara  da  duyarsız  kalamazdım.  Neticeten  her  türlü  istişareyi  yapacağız  ve  aday açıklandığında  adaylarımızın  arkasında  sadece çalışmaya  odaklanacağız. 
Türkiye  için,  memleket  için  ve  bu  aziz  millet  için dertleniyoruz.  Bu  millet daha  fazlasına  layıktır.  Bu 
nedenle  adayım..  Rabbim  1 
Kasım  seçimlerini  memleketimiz  için  hayırlı  kılsın. 
Selam  ve  dua  ile."  dedi. 


(1 .  Sayfadan  devam) 

Ve  ilçemiz  ile  aynı  kaderi paylaşan  Gümüşhacıköy, Tekel  işletmesinin  kapanmasına  rağmen  ilçemizi nüfus  olarak  geride  bıraktı.  2  yıl  öncesi  belediyenin girişimi  ile  Tekel  depolarının  L  şeklinde  uzanıp eski  sürücü  kursu  pist  alanıyla  birleştirilerek  veya Gemibükü  köyündeki  hazine  arazisi  Adalet  Bakanlığımın  yarı  açık  cezaevi  standartlarına  uygun  olmasına  rağmen,  dönemin mülki  idarecisi  ve  iktidar partisi  yöneticisinin  duyarsızlığı  nedeni  ile  Gü¬ 


müşhacıköy  ilçesine  yapıldı.  Gümüşhacıköy  Belediye  Başkanı  Zehra  Özyol  bir  yıl  önce  kapanan mezbahane  ve  malpazarının  Avrupa  standartlarına  kavuşturmak  için  çalışmalarını  sürdürüyor. 

2011  yılında  hemşehrimiz  iş  adamı  Mehmet Sarı’nın  70  kişi  istihdam edeceği  eski  Karayolları bakımevine  yapacağı  lojistik  firması  (projeli)  olmasına  rağmen,  şimdiler¬ de  adı  milletvekili  adayları arasında  geçen  bir  şahsın engellemesi  sonucu  haya¬ ta  geçememişti 


Mehmet  Sarı  Milletvekilliği  aday... 


(1 .  Sayfadan  devam) 

Onlarla  birlikte  birgelecek  hayali  kuruyorum. 
Biz  Amasya'ya  bir  gelecek  vizyonu  sunuyoruz.  Aynı  havayı  soluduğumuz  320  bin  kardeşimiz  ile  birlik,  dayanışma ruhuyla  gelecek  planlarımızı  birlikte  yapmak zorundayız.  İstan- 


yalı  kardeşimin,  Ankara'daki  50  bin  AmasyalI kardeşimin  dikkatini  Amasya'ya  çekmek  zorundayız. 

Bu  şehre  ne  yapar¬ sa,  yine  bu  şehrin  evlatları  yapar.  Fakirin, fukaranın  eli  kolu  yine  bu memleketin  evladı  olacaktır.  Hemşehrilerim 


Ankara'ya  gönderdiklerinde  ben  onların  kardeşi,  abisi,  yeğeni,  evladı  olacağım.  Onlar  için tüten  bir  baca,  yanan  bir ocak  olacağım.  Önce milletim  sonra  partim diyen  ve  egolarını  aşarak  milletine  hizmet  etme  yolunda  her  türlü zorluğa  göğüs  geren bizler,  milletimizin  bu sefer  İrlanda'dan,  Uganda'dan,  Kuzey  Irak'tan  gelen  oylarla hakkımızın  yenmesine izin  vermeyeceğine  inanıyoruz. 

Milletime  ve  hemşehrilerime  borcumu  ödemek  için  milletvekili adayıoldum. 


Görüşlerimi  Amasyalı  kardeşlerimle paylaşıp  desteklerini  almak  için  aday  oldum. 
Birlikte  başarılı  işler  yapacağımıza  inanıyorum. 

Milletim  ve  hemşehrilerim  için  her  türlü 
zorluğa  göğüs  gererek  1 
Kasım  2015  tarihinde sandıkları  patlatarak büyük  bir  zafer  kazanacağımızı  biliyorum.  Amasyalı  kardeşlerim  beni  istedikleri  sürece  ben onlara  duyduğum  sevginin  bir  tezahürü  olarak  yeniden  aday  olduğumu  tekrar  ediyorum. "dedi. 

Allah  yar  ve  yardımcımızolsun 


Taşova  D  100  karayolu üzerinde  Kars’tan-  İstanbul'a  kurbanlık  götüren  İlhan  Eşitli  (66)  canından oluyordu. 

5  Eylül  2015  Cumartesi 
günü  saat  23.00  sularında ilçemize  8  km  uzaklıktaki Dörtyol  köyü  mevkiinde  akaryakıt  istasyonunda  yemek  yedikten  sonra  karşı yolda  bulunan  kurbanlık yüklü  aracın  yanına  gitmek isteyen  İlhan  Eşitli  Amasya istikametinden  gelen  aracın çarpması  sonucu  ağır  yaralandı. 

Kurban  bayramının yaklaşması  nedeniyle 


Kars'tan  bir  TIR  dolusu  büyük  baş  hayvanı  satmak  için İstanbul'a  götüren  Eşitli, yemeğini  yedikten  sonra hayvan  yüklü  aracın  yanına giderken  Amasya  istikametinden  Taşova  istikametine otomobili  fark  edemedi.  Sürücü  Eşref  Kaya'nın  (55) kullandığı  06  ZOT  04  plakalı  otomobil  çarpmanın şiddeti  ile  ön  çamı  parçalandı.  Ağır  yaralı  Taşova Devlet  hastanesine,  oradan da  Amasya  Şerefeddin  Sabuncuoğlu  Araştırma  Hastanesine  sevk  edildi.  Yaralının  hayatı  tehlikesinin  sürdüğü  öğrenildi. 


KIYIYA  VURAN  İNSANLIK 


Vatan  şairimiz  bugün  yaşasaydı  sanıyoruz  “insan vatanını  niçin  terk  eder"  vurgusuyla  “kıyıya  vuran insanlığın"  makalesini  yazardı. 

Ülkelerindeki  iç  savaştan  kaçarak  avrupaya  gitmenin yollarını  deneyen  Suriyeli  mültecilerin  ege  denizindeki umut  yolculuğunun  biri  daha  faciayla  son  buldu.  Faciada sekizi  çocuk  on  iki  kişi  hayatını  kaybetti. 

Aylan  ve  Galip  kardeşlerin  Bodrum'da  karaya  vuran cesetleri  aslında  insanlığın  karaya  vuruşunun  resimleriydi. 
Aylan  üç  yaşında  Galip  beş  yaşındaydı.  İki  kardeşin  gazete sütunlarına  düşen  gülen  fotoğrafları  bize  iki  şairimizin dizelerini  hatırlattı. 

Pir  Sultan  Abdal  “Bahar  geldi,  çiçek  bitti,  ot  bitti/ Toprak  güldü,  taşı  güldüremedim;  derken  Mustafa  Ökkeş Evren;  Bir  çocuk  gülüşü  buldum  Aldım  bir  taşın  üstüne koydum  Taş  gülümsedi...  Diyordu.  Evet,  kıyıya  vuran cesetler  şairin  belirttiği  gibi  taşı  dahi  etkileyen  gülümseyen masum  ve  günahsız  çocuklardı.  Bazen  bir  fotoğraf  binlerce sayfa  yazıdan  daha  etkilidir  ya  Aylan'ın  Bodrum  sahillerine vuran  cansız  bedeninin  görüntüsü  de  böyle  bir  etki yaratmıştır. 

Bu  fotoğrafta  orta  doğuya  Arap  baharı  yaşatacağım, demokrasi  götürüyorum  diyen  ABD'nin,  kapılarını mültecilere  kapatan  Avrupa'nın  sorumluluğu  vardır. 
Bu  fotoğrafta  petrol  ve  enerji  kaynaklarının  hâkimiyeti, sömürülmesi  ve  mezhep  savaşlarının  körüklenerek  yeni silahlarını  orta  doğunun  fakir  halkı  üzerinde  deneyen  tüm emperyalist  ülkelerin  sorumluluğu  vardır. 

Suriye  bataklığının  finansörü  olduğu  halde  ülkesine  bir tane  dahi  mülteci  kabul  etmeyen  Suudilerin,  Katar'ın, Kuveyt'in  suçu  vardır. 

Kıyıya  vuran  küçük  çocuk  Aylan'ın  o  fotoğrafı  orta doğuda  sürdürülen  kirli  savaşın,  sürgünün,  göçün  simgesi olsun. 

“Çocuklar  ölürken  değil,  uyurken  susulur"  cümlesi  de bu  kirli  savaşın  destekçilerine,  insanlığın  duyarsızlığına haykırılan  bir  slogan  olsun." 

ZAYİİ- 

Taşova  Nüfus  Müdürlüğünden  aldığım  Nüfus Hüviyet  Cüzdanımı  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Aysel  Yenice 


Sayfa:  4 


TAŞOVA  HAVADİS 


08/09/2015 


Sercan  Şenel  “Sezona Hazırız,  12  Eylül’de Kartal-Yakacık’ta  buluşalım 


Hentbol  Erkekler 
Süper  Liginde  ilçemizin ismini  dünyaya  duyuran  Taşova  Hentbol  Spor,  Slovakya'nın  HC  Sporta  Hlohovec  takımından  Oleksandr  Petrov'u  transfer  ederek yeni  sezon  hazırlık¬ 


larını  tamamladı. 

Taşova  Hentbol  Spor  Sportif  Direktörü Sercan  Şenel,  Gazetemiz  Taşova  Havadis'e  yaptığı  açıklama¬ da;  geçen  yılki  başarılarını  tekrarlamak,  bu sezon  liqi  üst  sıralarda 


tamamlamak  için  takıma  takviye  yapmaya devam  ettiklerini  söyledi. 

Ligin  bu  sezon  geçen  sezona  göre  daha çekişmeli  ve  zor  geçeceğine  işaret  eden  Şenel,  "Yeni  sezon  öncesi 


tüm  takımlar  kadrolarına  önemli  takviyeler  yaptı.  Taşova Hentbol  Spor  olarak kadromuzu  zenginleştirmek  için  yaptığımız araştırmalar  sonucun¬ da  takımımıza  katkı sağlayacağına  inandığımız  Slovakya'nın  HC Sporta  Hlohovec  takımından  Oleksandr 
Petrov  ile  1  yıllık  sözleşme  imzaladık"  dedi. 

Şenel,  yeni  transferlerinin  takıma  önemli  katkı  sağlayacağına  inandığını  belirterek,  12  Eylül  2015 
Cumartesi  günü  saat 15.00'de  ANAFEN  Spor ile  Kartal -Ya kaçık  ITO Spor  salonunda  oynayacağımız  Süper  ligin ilk  maçına  tüm  hemşehrilerimizi  bekliyorum"  dedi. 


i?  AKTAŞ 

JF  /“  A  Doğalsız  Tesisatı,  kaı 


DOGfllGRZ 

MÜHENDİSLİK 


Doğalca/  Tesisatı,  kat  kalorifer  Tesisatı Sıhhi  Tesisat,  Yerden  Isıtma  Sistemi VklAŞ  Doğulga/  hesaplı  kombi sistemleri  ile  hizmetinizde “Haftanın  7  »iiııü  açığız" IJeretsiz  keşif.  Tüm  kombilerde  peşin Tfbaymak  fiyatına  kredi  kartına  9  taksit  imkanı 


ÜVaillant 

0BOSCH 

Buderus 


Aif,  <ix3^cd(f£i^c  kujiaAjJztcist  4on>uz  (jÂtttUifO'ıuy, 


Ağaoğlu’ndan  açıklama 


f4ü*a&Ut 

Yoşam  Mimarı 

Ağaoğlu  firması 
tarafından  yaklaşık  2 
yıldır  devam  eden  Umutlu  hidro  elekrik santralı  kanal  yapım çalışmalarında  Andıran  köyünde  büyük  baş hayvan  yetiştiriciliği yapan  vatandaşların ırmak  kenarında  yayılan  hayvanların  suya erişimi  sıkıntı  oluşturmuştu. 

Bu  durum  üzerine Ağaoğlu  firması  tarafından  bir  açıklama  yapıldı: 

"Bilindiği  üzere, Çılgıdır  köyü  ve  Umutlu  köyleri  arasında  inşaat  çalışmaları  devam eden  30.10.2008  tarih 
ve  EÜ/ 1820-14/ 1292 
Sayılı  Üretim  Lisansına sahip  olduğumuz  21,5 MWm/20,34  MWe  kurulu  gücündeki  Umutlu HES  Projemiz  kapsa¬ 


mında  teşkil  edilen  ve krokisi  elden  verilecek olan  45  m  taban  genişlikli  ve  Vı  yatay  şev eğimli  kuyruk  suyu  kanalından,  merada  otlayacak  hayvanların  Yeşilırmak  yatağına  nasıl ulaşacağı  ve  susuzluklarını  nasıl  giderecekleri  konusunda  köylülerde  tereddütler  hasıl olduğu  duyumu  alınmıştır. 

Kuyruk  suyu  kanalı,  santraldan  çıkan suyun  tekrar  Yeşilırmak  yatağına  dökülmesi  için  teşkil  edilmiş ve  DSİ  7.  Bölge  Müdürlüğü/ SAMSUN  tarafından  Umutlu 
HES'in  devamı  olan  onaylı  bir  projedir.  Kanal  şevleri  Vı  formatında  olduğu  için,  hayvanların  rahatlıkla  su içmesi  ve  Yeşilırmak yatağına  ulaşmasına elverişli  durumdadır. 
Gerektiğinde,  köylünün  arzusu  doğrultusunda  muhtelif  noktalarda  iniş  çıkış  rampa¬ 


ları  da  teşkil  edilebilecektir. 

Santraldan  çıkan su  kodu  ile  Yeşilırmak talveg  kodu  farklı  olduğu  için  her  iki  kot kuyruk  suyu  başlangıcı olan  0+000  km  de aynı  kotta  birleşmektedir. 

Ayrıca  köylü  sula¬ ma  arkında  sürekli  su bulundurmak  amacıyla,  hem  Yeşilırmak'tan hem  de  yükleme  havuzundan  su  temini sağlanacak  şekilde  önlem  alınmıştır. 

Sizden  ricamız, köylülerin  kafalarında oluşan  bu  tür  tereddütleri  şantiyeye  gelip yetkililerden  öğrenmeleridir. 

Bu  konudaki  duyarlılığınız  ve  köylü  ile olan  diyalogdaki  yardımlarınız  dolayısıyla sizlere  ayrıca  teşekkür ederiz. 

Saygılarımla, 

İhsan  AVCI 

Umutlu  HES  Proje Müdürü  Enerji  Grubu 


Ziraat  Bankası  onanma 


İlçemizin  kuruluşundan  bu  yana  farklı mekânlarda  hizmet  veren  ve  1973  yılında  Belediye  caddesinde  kendi  mülküne  taşınan  Ziraat  Bankası  onanma alındı. 

Belediyeye  ait  eski  İş  Bankası  (Kitap  kafeinin  bulunduğu  yere 
31  Ağustos  2015  Pazartesi  günü  taşınan Ziraat  Bankası  3  ay  süre  ile  burada  hizmet verecek. 


Erken  Seçime  doğru 


UeA,  tüsdü  ^iizcufetl&Unij  için  deoanvL  'IgMlocl  'dcuffî. 

Muammer  Gökçe  Oğuzhan  Aktaş  İlyas  Özdemir 

0507  780  34  34  0533  730  73  93  «emeku  öğretmen) 


İlçe  Meydanı  Kadir  Torun  Cad. 
No:  31/A-TAŞOVA 


0535  985  17  69 

(Taşova  Şube  Sorumlusu) 


Yolculuğunuzun  keyfini  çıkarın... 


METAHAT 

Tel:  0358-312  20  60 


Recep  Kaya  Cep:  0533  232  72  39 
E-ren.  Kaya  Cep:  0539  947  79  09 

TAŞOVA 

08:15  SAMSUN  09:00  İSTANBUL 10:30  SAMSUN  19:30  İSTANBUL 14:00  SAMSUN  20:00  İSTANBUL 17.30  SAMSUN 


Türkiye'de  erken seçime  ilişkin  kamuoyu  anketlerinin  sonuçları  açıklanmaya devam  ediyor.  Gezici araştırma  şirketinin anketinde  sandıktan sürpriz  çıkma  ihtimalinin  yüksek  olduğunu ortaya  koyuyor. 

7  Haziran  seçimlerinde  MHP  Amasya milletvekili  adayı  olan Mehmet  Sarı  yı  TBMM de  bizlerin  temsilcisi olması  için  Amasya halkı  ve  Taşova  seçmeni  gereğini  yaptı. 
Yurt  dışı  oyları  ile  haksızlığa  uğrayan  Sarı'ya Amasya  halkı  gönlün¬ de  yer  açtı.  "Gönüllerin vekili  "dedi. 

Seçim  sonrası  Amasya  il  ve  ilçelerini  zi¬ 


yaret  eden  ederek  helallik  istedi.  Ramazan ayında  verdiği  geleneksel  iftar  yemeğinde yaptığı  konuşmada ;  "7 Haziran  seçiminde  Taşova  halkı  evladı  Mehmet  Sarı'ya  sahip  çıktı. 
Yüzde  32'lik  bir  oy  oranı  ile  birinci  parti  olarak  üzerine  düşen  görevi  yaptı.  Bana  gösterdiğiniz  bu  kutsal sevgiye  teşekkür  ediyorum,  hakkınızı  helal edin  "dedi. 

Koalisyon  çalışmalarından  sonuç  çıkmaması  ve  1  Kasım  erken  seçim  kararı  alınması  nedeniyle  baba  ocağına  gelen  Mehmet Sarı  ilgi  ile  karşılandı. 
Nihat  Yıldırım  parkın¬ da  vatandaşlarla  bir 


süre  sohbet  eden  Sarı, hafta  sonu  nedeniyle ilçe  merkezinde  yapılan  düğün  törenlerini ziyaret  etti. 

1  Kasım  2015  erken  seçiminde  Amasya seçmeni  yine  doğru tercihini  yapacaktır. 
Gönüllerin  vekili"  Mehmet  Sarı'yı  yurt  dışı  oylarının  da  kapatamayacağı  fark  ile bizlerin  temsilcisi,  Amasya'nın  temsilcisi  olarak  TBMM'ne  görev yapmak  üzere  göndermek  için  kenetlendi. 

Erken  seçimin  ülkemize  hayırlı  olmasını diliyor,  MHP  Amasya milletvekili  adayı  Mehmet  Sarı'ya  bu  yolda başarılar  diliyoruz. 


DUGUNE  DAVET 

Oğlum  Emre  Deniz'in  12  Eylül  2015  Cumartesi günü  Sanayi  Mahallesi  Aydın  Çiftçi  sitesinde yapacağımız  düğüne  tüm  dostlarımız  davetlidir. 

Sami  Deniz 

Emekli  İmam 


